
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de periode juni - december 2006 rijden  

wij 
 

Paul en Meta Lapperre 
 

met onze 30 jaar oude Land Rover Series III  
“Wa Bashasha”  

(“Wees Vrolijk” in het Swahili) 
van Kaapstad terug naar Nederland. 

 
Na 40 jaar wonen in en werken met Afrika, en in het licht 

van de naderende ouderdom, is voor ons de tijd gekomen 
om persoonlijk afscheid te nemen van onze Afrikaanse 
vrienden en het continent waar wij zo gesteld op zijn 

geraakt.   
 

Ons avontuur dient natuurlijk ook een praktisch doel: 
 

Helpen van de  
Mbande Dorpskliniek 

in Tanzania. 
 
 

Hoe ook U kunt bijdragen leest U op de volgende 
bladzijden. 

 
 

e-mail ons en bezoek onze  website 
p.e.lapperre@zambezi.demon.nl 
www.zambezi.demon.nl  
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In Afrika begon ons werkleven. Ons eerste huis stond 
aan de indrukwekkende Zambezi en daar beschermde 
de schaduw van Afrikaanse vijgenbomen de wiegjes 
van twee van onze kinderen. De ellende van onrust en 
oorlog ging niet aan ons voorbij maar … meestal 
leefden wij in Afrika in rust en vrede. Veel van de 
vrienden die wij in ons lange werkleven maakten zijn 
Afrikanen. Toch vliegt de tijd en nu zijn het onze 
kinderen die bevriend raken met een nieuwe generatie 
Afrikanen.   

 
De tijd komt snel dat wij te oud zijn om Afrika te 
bezoeken op de actieve manier die wij gewend zijn.
Voor het te laat is gaan we daarom nog één keer de 
weg op - door modderige bossen, droge savannen en 
stoffige woestijnen - om het continent van Zuid naar 
Noord te doorkruisen. Waarom? Gewoon, om alle 
plaatsen te bezoeken waar we eens woonden en 
werkten en daar zoveel mogelijk van onze Afrikaanse 
vrienden te ontmoeten.   
 

Natuurlijk willen we ook iets zinvols 
doen en hebben, in overleg met 

vrienden in Tanzania, besloten geld in te 
zamelen voor de Mbande dorpskliniek. 

 
De kliniek staat in Mbande, een dorp ongeveer 40 km
van Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. De 
kliniek zorgt er voor dat de dorpsbewoners en de 
mensen in de omgeving enige basis gezondheids-
voorzieningen hebben. De kliniek kampt met een 
aantal problemen: 

     

 
 

Gebrek aan medicijnen, instrumenten, elektriciteit en 
veilig water. Op basis van lokaal advies hebben wij 
daarom besloten geld in te zamelen voor het: 
• boren van een waterput en het installeren van een 

pomp en tank; 
• bouwen van een ruimte waar zieke patiënten 

kunnen overnachten; 
• bouwen van een ruimte waar geïnfecteerde 

wonden worden behandeld.  
 
 
Om onze plannen uit te voeren hebben we 40.000 € 
nodig. Dat is een hoop geld, maar we zijn overtuigd 
dat we het bij elkaar krijgen. Onze eerste doelgroep is 
ons professionele netwerk: de gezondheidszorg en 
ontwikkelingssamenwerking. De tweede doelgroep 
bestaat uit familie en vrienden. Naar mondiale 
maatstaven zijn die allemaal rijk en wij hopen en 
verwachten dat zij iets van die rijkdom willen afstaan 
ten behoeve van de Mbande kliniek.  

 
Uw bijdrage kunt U storten op 

59 55 57 058 ABN-AMRO Lapperre:  
Mbande Village Clinic.  

 
 
Wij bevestigen ontvangst van Uw bijdrage, sturen U 
onze nieuwsbrieven en houden U natuurlijk op de 
hoogte van de voortgang van het project. Op 1 mei 
2006 stoppen wij met de inzamelingsactie en in 
augustus 2006 begint de uitvoering van het project.   

 
 Paul en Meta Lapperre 


